
Middagactiviteiten 

Een lesdag is een erg intensief gebeuren. Het is dan ook goed dat de leerlingen tussen de middag 

eens kunnen ontspannen. 

Wij bieden als school een hele waaier activiteiten aan. Deze opsomming is zeker niet volledig, maar 

geeft al een goed beeld van wat er allemaal gebeurt. Leest u even mee. 

Leeskeet 

Op onze speelplaats prijkt een mooi, gepimpte werfkeet. De kinderen (van het eerste tot het zesde 

leerjaar) krijgen de kans om over de middag de keet te bezoeken en daar in stilte strips te lezen. We 

kochten met school een 400-tal strips aan.  

 

Spelletjes 

In ’t zaaltje naast de kleuterspeelplaats staat een spelletjeskast geordend volgens leeftijd. Daar 

kunnen de kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar (volgens beurtensysteem) spelletjes 

ontlenen en spelen. 

  
 

 



Alles met de bal  

Elke middag kunnen kinderen van 1ste tot 6de leerjaar  (volgens een beurtsysteem) op de valtegels 

spelen met de bal. Dit is een afgebakende zone. Ze spelen er trefbal, voetbal, tussen twee vuren… 

Vrije zone 

De kinderen moeten niets doen over de middag. Ze mogen ook gewoon ‘tchillen’. We hebben ruimte 

genoeg op de speelplaats om even rustig te spelen of te zitten. 

 

Muziek 

Op donderdagnamiddag wordt er muziek gedraaid op de speelplaats door de directeur. De leerlingen 

mogen op verzoek plaatjes komen aanvragen. Ook wordt er soms een dansje gewaagd. 

 

Typlessen 

De kinderen van het 4de tot het 6de leerjaar kunnen inschrijven om correct te leren typen. Wij volgen 

de cursus Typ10.  

 


